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MỪNG NGÀY TRUYỀN THỐNG 67 NĂM THÀNH LẬP HỘI DÒNG  
MỪNG NĂM THÁNH 2025 

TÂM THƯ ĐỊNH HƯỚNG 

“Cùng dân Chúa hành hương trên đường hy vọng 
Sống căn tính Đa Minh, rao truyền Chân Lý theo tinh thần Tám Mối Phúc” 

Thân gửi: Quý Bề trên và chị em trong Hội dòng  

Quý Bề trên và chị em thân mến,  

Trong Tông sắc Spes non Confudit, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhấn 
mạnh ý nghĩa của năm Thánh 2025:    

“Đây là thời điểm gặp gỡ Đức Giêsu cách sống động và cá vị, Người 
là “cánh cửa” ơn Cứu độ, là niềm Hy vọng của chúng ta, là Đấng mà 
Hội Thánh có nhiệm vụ phải loan báo luôn mãi, ở mọi nơi và cho tất 
cả mọi người. Ngoài việc kín múc niềm hy vọng nơi ân sủng của 
Thiên Chúa, chúng ta còn được mời gọi khám phá lại niềm hy vọng 
đó trong những dấu chỉ của thời đại mà Chúa ban cho chúng ta.”    

Chúng ta tạ ơn Chúa, đã ban cho chúng ta vì ân huệ sự sống, cho chúng 
ta được sống trong Năm Thánh 2025 là năm hồng ân của Đức Giêsu, “sẽ 
khai mở cho chúng ta một trải nghiệm phong phú về ân sủng và lòng 
thương xót của Thiên Chúa, giúp chúng ta sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai 
chất vấn về lòng trông cậy của chúng ta” (Lời nguyện khai mở Năm 
Thánh).   

Nếu không có Năm Thánh ngoại thường cho tới năm 2050, thì chắc hẳn 
với nhiều người trong chúng ta, có thể đây là Năm Thánh cuối cùng 
trong cuộc đời, nhiều chị em đã trở thành cao niên và không ai chắc là 
mình sẽ sống tới lúc đó trong bối cảnh thế giới phức tạp với chiến tranh, 
thiên tai và những thứ nạn dịch. Như vậy, năm nay là cơ may cho mỗi 
người chúng ta, là lúc chúng ta được khơi dậy niềm tin yêu và can đảm, 
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như chủ đề Năm Thánh: “Những người hành hương của hy vọng” mà Đức 
Thánh Cha gợi ra, sẽ được dùng là định hướng Năm Thánh 2025 cho Hội 
dòng chúng ta: “Cùng dân Chúa hành hương trên đường hy vọng, sống 
căn tính Đa Minh, rao truyền Chân Lý theo tinh thần Tám Mối Phúc.”   

Chúng ta sẽ cùng nhau nhìn lại chặng đường Hội dòng đã đi qua và cùng 
nhau bước tiếp trong hy vọng.   

I. NĂM 2025,  
      GHI DẤU NHỮNG THỜI ĐIỂM LỊCH SỬ TRONG ĐỜI SỐNG HỘI DÒNG  

Năm 2025 là thời điểm chúng ta nhớ tới:   

- 310 năm hạt giống ơn gọi người Nữ Đa Minh gieo trồng (1715-
2025).  

- 70 năm hiện diện để được khai sinh (30/10/1955-2025)   

- 67 năm hình thành và phát triển (21/01/1958-21/01/2025)   

- 52 năm định hình căn tính (01/01/197-2025)   

- 50 năm kiên trì trong gian khổ và tăng trưởng (30/04/1975-2025)  

Lần giở những trang sử của Hội dòng, chúng ta phải thốt lên lời ngợi ca:  

Lạy CHÚA, sự nghiệp Ngài khiến con mừng rỡ, 
thấy việc tay Ngài làm, con phải reo lên: 

Lạy CHÚA, công trình Ngài xiết bao vĩ đại, 
tư tưởng Ngài thâm thuý lắm thay! (Tv 92, 5-6) 

Và trong tâm tình tạ ơn Chúa, cám ơn nhau, chúng ta sẽ ghi dấu một vài 
nét để nhớ, để tri ân trong dịp chúng ta mừng ngày Truyền thống kỷ niệm 
ngày thành lập Hội dòng và bước sang năm mới.    

1. 310 năm hạt giống ơn gọi người Nữ Đa Minh  
được gieo trồng (1715-2025)  

Sắc lệnh Thành lập Hội dòng cho chúng ta biết về nguồn gốc chúng ta 
được xuất phát từ Nhà Phước Đa Minh, được thiết lập khoảng năm 1715, 
với nhà Phước đầu tiên được lập tại Trung Linh. Lối sống tu trì này đã 
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được phát triển đặc biệt nơi các Giáo phận được ủy thác cho Dòng, như: 
Bùi Chu, Thái Bình, Hải Phòng, Bắc Ninh và Lạng Sơn.   

Trước trang sử của thời này, chúng ta tưởng nhớ tới công ơn các cha 
thừa sai Đa Minh thuộc Tỉnh dòng Rất thánh Mân Côi, Philippines, nhất 
là các vị Tử đạo tại Việt Nam. Dòng máu tử đạo đó đã làm nảy sinh muôn 
vàn ơn gọi Kitô hữu, để từ đó nảy sinh ơn gọi Đa Minh, mà chúng ta đang 
thừa hưởng. Chúng ta nhớ tới và biết ơn các chị Nhà Phước thời đầu, đã 
sống chứng tá linh đạo Đa Minh, được Giáo quyền và dân chúng thời đó 
khen ngợi.  

2. 70 năm hiện diện để được khai sinh (30/10/1955-2025)  

Với ước muốn quy tụ các chị Nhà Phước di cư thành Hội dòng theo Giáo 
luật như đã làm cho các chị Nhà Phước Đa Minh Bùi Chu năm 1951, các 
vị Giám mục đã có cuộc họp lịch sử ngày 11/08/1955 mà từ đó có Trung 
tâm Huấn luyện Đa Minh, nơi chúng ta đang cư ngụ hôm nay. Chúng ta 
nhớ ơn các vị Giám mục đầy tình yêu mến Hội Thánh và trân quý ơn gọi 
tu trì, đặc biệt Đức Cha Phêrô Maria Phạm Ngọc Chi.    

Chúng ta cũng nhớ tới Đức Cha Giuse Trương Cao Đại, OP., Đặc trách 
cải tổ Hội dòng, là vị đã chủ sự và nhận lời khấn đầu tiên của Hội dòng 
ngày 30/04/1957. Chúng ta đặc biệt ghi ơn công ơn của cha Giuse 
Hoàng Mạnh Hiền, OP., mà mộ phần ngài đang ở tại Hội dòng chúng ta, 
với những lao tâm khổ cực mà ngài đã đổ ra để xây dựng đời sống Hội 
dòng, cùng với quý cha đã ra sức khai khẩn đất đai cho chúng ta có một 
cơ sở rộng và đẹp như hôm nay. Chúng ta nhớ tới và cám ơn các chị 
nhập Đệ tử viện ngày 30/10/1955; cám ơn hai chị dòng Đa Minh Bùi Chu, 
đã đến làm Giáo tập cho lớp tập sinh đầu tiên của Hội dòng vào năm 
1956.    

2. 67  năm  hình  thành  (21/01/1958-2025)   
     và  52  năm  định  hình  căn  tính (01/01/1973-2025)   

Vào giai đoạn lịch sử hình thành quan trọng này, lưu dấu ngày 
21/01/1958, chúng ta cám ơn sự can đảm của Đức Cha Simon Hòa 
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Nguyễn Văn Hiền, sẵn sàng vâng theo ý Tòa Thánh, thiết lập một Hội 
dòng hợp nhất như ý muốn của Tòa Thánh. Cám ơn ngài đã nêu lên 
nguồn gốc, lý do lập Hội dòng rất rõ ràng trong Văn thư thiết lập, mà 
nhờ đó, hôm nay chúng ta có cơ sở để tự hào về nguồn gốc tốt đẹp của 
mình. Chúng ta cám ơn cha Bề trên Tổng quyền Michael Browne, OP., 
đã tuyên bố chính thức đón nhận Hội dòng là thành phần của Dòng Anh 
Em Giảng thuyết, ngày 12/11/1958. Chúng ta nhớ ơn các cha Tỉnh dòng 
Đa Minh Việt Nam qua các cha Bề trên Giám tỉnh, các cha linh hướng và 
cha giáo, các cha cố vấn Tổng hội đã hướng dẫn Hội dòng qua nhiều 
giai đoạn.    

Chúng ta nhớ đến các chị Nhà Phước đã quy tụ, các chị Đệ tử đã đến và 
ở lại để làm nền xây dựng Hội dòng. Chúng ta cũng ghi nhớ công ơn của 
Bề trên Tổng quyền tiên khởi Monica Phạm Thị Mầu. Chỉ tiếc rằng, ngài 
đã không còn đi chung con đường với chúng ta, đã rời khỏi chúng ta để 
trở về với nguồn gốc Thái Bình của ngài khi Hội dòng Đa Minh Rosa Lima 
được thiết lập năm 1973. Cám ơn ngài đã hiện diện với Hội dòng vào 
những ngày đầu gian khổ nhất.   

Và chúng ta nhớ ơn vị Bề trên Tổng quyền thứ hai, nữ tu Teresa Nguyễn 
Thị Kim Trinh, nhận chức năm 1967, một Bề trên có tầm nhìn xa và rộng, 
ngài đã can đảm thực thi việc thống nhất Hội dòng theo ý Tòa Thánh và 
Tổng hội, đã can đảm vượt qua nỗi đau của việc chia cắt Hội dòng vào 
năm 1973, để tiếp tục xây dựng, làm nền tảng Hội dòng cả về cơ sở với 
các Tu viện lớn như Tu viện Catarina, Mông Triệu… cùng với việc đào tạo 
nhân sự, củng cố đời sống cầu nguyện của Hội dòng, với ngôi nguyện 
đường Hội dòng kiến trúc vừa cổ điển vừa tân thời, cùng với 2 nét nhà 
vững vàng như tường thành trú ẩn cho các nữ tu của Chúa. Ngài đã mở 
rộng cộng đoàn tại nhiều nơi cùng với sứ vụ giáo dục được trải dài, nổi 
bật với trường Trung Tiểu học Chân Lý. Chúng ta cám ơn hơn 40 chị có 
liên quan đến các Nhà Phước thuộc 3 Giáo phận Hải Phòng, Bắc Ninh và 
Thái Bình đã trung tín với cam kết ban đầu, đã ở lại cùng với hơn 80 chị 
khấn nhập tu tại miền Nam, để tiếp tục hành trình ơn gọi mà Giáo quyền 
đã vạch ra khi ban sắc lệnh thành lập Hội dòng.   
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4. 50 năm kiên trì trong gian khổ và tăng trưởng 

      (30/04/1975-2025)  

a.  Trong giai đoạn đặc biệt này, chúng ta tới Bề trên Tổng quyền 
Cecilia Đinh Thị Phan, một Bề trên đầy nhiệt tâm và thánh thiện. 
Ngay từ đầu, ngài đã cộng tác đắc lực với Bề trên Tổng quyền 
Teresa Kim Trinh trong việc xây dựng Hội dòng qua các chức vụ 
mà không quản ngại khó khăn. Chúng ta nhớ tới ngài với tấm lòng 
người mẹ, sự nhiệt thành và hăng say làm việc, nhất là trong thời 
kỳ gian khổ sau năm 1975. Trong hai nhiệm kỳ Bề trên Tổng quyền, 
ngoài việc nâng cao tri thức cho chị em, ngài đã đáp lại lời mời gọi 
của Hội Thánh địa phương, đưa sứ vụ của Hội dòng bước đến vùng 
ngoại biên kinh tế mới. Lòng tha thiết lo cho chị em được thăng 
tiến, xây dựng trên nền Thần học vững chắc, với sáng kiến mở ra 
lớp Thần học chuyên ngành ngay tại nhà, vào những năm 1988-
1991. Dù thời thế đang rất khó khăn, với lớp học chỉ hơn 10 chị, ngài 
đã quảng đại sẻ chia, để 4 chị dòng Đa Minh Tam Hiệp cùng tham 
dự lớp học này. Có thể nói, đây chính là sáng kiến làm nền cho việc 
tổ chức Học viện Liên dòng Nữ Đa Minh sau này.    

b. Thời điểm 1975 là một thời điểm hợp nhất Nam-Bắc, lại là thời 
điểm chia ly của hơn triệu người dân Việt. Trong Hội dòng, đây lại 
là lúc nẩy sinh sức sống mới, qua sự hình thành Tỉnh dòng Đức Mẹ 
Vô Nhiễm Houston. Chúng ta nhớ tới các chị đã vượt qua sóng gió 
ngàn trùng, đã trụ lại và đã làm nảy sinh cộng đoàn mới.   

c. Tiếp trang sử Hội dòng tại Việt Nam, chúng ta có Bề trên Tổng 
quyền Maria Trần Thị Sâm, một người hiện diện vào Hội dòng từ 
năm 1957, với cả cuộc đời thấm đẫm những kỷ niệm và trải nghiệm 
của Hội dòng, đã có mặt và góp phần trong nhiều biến cố quan 
trọng, như chuyến đi Roma lịch sử với Bề trên Tổng quyền Teresa 
Kim Trinh, xin Tòa Thánh cho phép các chị em không muốn hiệp 
nhất với Hội dòng Mẹ làm thành Hội dòng Rosa Lima hiện nay. Với 
nhiệm kỳ Bề trên Tổng quyền từ năm 1997-2005, ngài tiếp tục đưa 
Hội dòng đến vùng đất miền Tây, Việt Nam, và các sứ vụ đặc biệt, 
như Nồi Cháo Tình Thương. Vào giai đoạn của ngài, Hội dòng đã 
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có học xá Micae, tầng lầu Tập viện, ngôi nhà Học viện, khu nhà 
Tiền Vĩnh thệ, và một Nhà cơm khang trang, rộng rãi với bếp ăn 
ngon. Bên cạnh đó, ngài đã mang khuôn mặt Hội dòng vượt qua 
biên giới đất Việt, góp phần với Anh Chị Em Đa Minh thế giới, từ 
công việc phục vụ trong Liên hiệp các Nữ tu Đa Minh Thế giới (DSI) 
tới việc tham dự Tổng hội Anh Em Dòng Thuyết Giáo năm 2019. 
Tiếp đó là các nhiệm kỳ Bề trên Tu viện Nhà Mẹ liên tiếp, cho tới 
lúc này, làm thành dung nhan tốt đẹp một Tu viện Nhà Mẹ nơi Tu 
viện Catarina, Thánh Tâm.    

d. Và chúng ta nhớ tới Bề trên Tổng quyền Teresa Phạm Thị Bạch 
Tuyết, đã nối tiếp công việc xây dựng và phát triển Hội dòng. 
Chúng ta nhớ tới ngài, đã mở biên cương sứ vụ ra miền Bắc với 
cộng đoàn Fatima, Lường Xá, những tu sửa xây dựng các cộng 
đoàn đặc biệt là xây dựng khu nhà Trung ương hiện tại với một Hội 
trường rộng và đẹp. Chúng ta nhớ tới sự thiết tha nâng tầm Thần 
học cho chị em qua việc tổ chức trường Thần học Nữ Đa Minh cho 
có tính hàn lâm hơn. Cụ thể là việc xây dựng ngôi nhà trường Học 
viện Nữ Đa Minh mà hôm nay các chị em Học viện đang theo học. 
Từ năm 2014, ngài đã về với Chúa, sum họp với các vị tiền nhiệm 
Teresa và Cecilia, chắc hẳn ngài cùng các vị vẫn đang cầu nguyện 
cho Hội dòng, cho chúng ta.   

Thưa quý chị em,  

Chắc hẳn rằng, các bề trên không thể làm được việc gì nếu không có sự 
cộng tác và làm việc tích cực của các chị em: những chị em làm việc có 
tên và cả những chị em làm việc không tên. Ngôi nhà Hội dòng hôm nay 
hình thành bởi những người thợ đang cần mẫn làm việc. Vì vậy, chúng ta 
nhớ tới các chị đã sống, đang sống, thuộc về giai đoạn trước chúng ta, 
với tâm tình biết ơn và quý mến.   

e. Và giai đoạn này, từ năm 2013, Hội dòng chúng ta đã và đang 
tiếp nối hành trình xây dựng và phát triển, làm sáng lên nguồn cội, 
về căn tính và đặc sủng của Hội dòng. Đặc sủng truyền giáo và 
giáo dục cần được làm mới lại cho người hôm nay cũng như thế hệ 
tương lai; sự liên kết và tiếp nối của Hội dòng, được thể hiện nơi 
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cấu trúc “căn nhà” Trung ương Hội dòng hiện tại, mà ai đến thăm 
nhà Dòng cũng nhìn nhận rằng, tất cả các nét nhà được liên kết với 
nhau, như một bản quy hoạch chặt chẽ, khó nhận ra những khác 
biệt được xây dựng, được tu sửa qua từng thời kỳ. Với chúng ta, đó 
là dấu chỉ một Hội dòng cùng hợp nhất trong sự liên đới phát triển. 
Để ở nơi đây, chị em được mời gọi để sống thao thức “thuộc về”: 
thuộc về Chúa, về Hội Thánh, về Dòng và nhất là thuộc về Hội 
dòng, thuộc về nhau qua dây đeo Thánh giá và huy hiệu Hội dòng 
như dấu chỉ căn tính.   

Trong dòng suy tư và thao thức đó, mời quý Bề trên và chị em, bước vào 
Năm Mới Ất Tỵ, là Năm Thánh 2025 của Hội Thánh, chúng ta cùng Dân 
Chúa hành hương trên đường hy vọng, và hướng đến Tổng hội XVII: 
“Sống căn tính Đa Minh theo tinh thần Tám Mối Phúc,” như một khởi đầu, 
chờ đợi một thời kỳ mới sẽ bắt đầu vào cuối tháng 5 năm 2025 này với 
tất cả niềm vui và hy vọng.   

II. ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2025  

1. Sống Năm Thánh với Hội Thánh  

      như những người hành hương của hy vọng  

Chủ đề của Năm Thánh 2025 cũng chính là định hướng cho Hội dòng 
chúng ta trong năm 2025 này. Một năm cùng nhau bước về phía trước, 
bước lên, sống với ý nghĩa chuyển biến ẩn chứa trong khẩu hiệu Năm 
Thánh: Những người hành hương của hy vọng.   

- Những người: ý nghĩa cộng đoàn hiệp hành, cùng nhau tham gia 
và dấn thân;  

- hành hương: hình ảnh cộng đoàn đang bước đi, trong tinh thần từ 
bỏ, khổ chế, tiến lên với một mục tiêu rõ ràng;   

- của hy vọng: bước đi với nội lực, can đảm, lạc quan vì đầy lòng 
trông cậy và vui mừng.   

Trên hành trình Năm Thánh 2025, như logo của Năm Thánh, chúng ta 
cùng đi với nhau, ôm lấy Thánh giá, hoặc nói theo thánh tử đạo Phaolô 
Lê Bảo Tịnh: “Tôi thả một cái neo vào tận ngai Thiên Chúa,” Và để niềm 
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Hy Vọng là đức cậy trông mang chất sống cho mình, thì cần phải nối vào 
nguồn Lời Chúa và Thánh Thể”  (x. Định hướng Năm Thánh của Giáo phận 
Xuân Lộc).   

Điều đó nói với chúng ta, các nữ tu Đa Minh, những người hành hương 
của hy vọng, sau khi đã cùng nhau “Canh tân đời thánh hiến Đa Minh” 
như chủ đề hai Tổng hội vừa qua, giờ đây hãy bước về phía trước, cách 
mạnh dạn và tươi vui, biểu lộ căn tính thánh hiến của mình. Khi sống như 
vậy, chính là lúc thể hiện nét ngôn sứ Đa Minh, thực thi lời rao giảng về 
Chân Lý Nước Trời qua việc sống Tám Mối Phúc. Trên hành trình đó, từ 
các câu hỏi được gợi ý, các tài liệu cần đọc được gửi tới chị em, để 
chuẩn bị cho những định hướng cụ thể sẽ được Tổng hội XVII đưa ra, làm 
thành định hướng cho Hội dòng, không chỉ trong năm 2025 và còn cho 
hành trình 4 năm kế tiếp (2025-2029).    

2. Sống căn tính Đa Minh, rao truyền Chân lý,  

        sống tinh thần Tám Mối Phúc  

Trong Năm Thánh này, thật là hữu ích khi chúng ta cùng nhau đọc lại 
Tông huấn Vui Mừng Hoan Hỉ của Đức Thánh Cha Phanxicô, ban hành 
năm 2018. Trong đó, ngài nêu bật rằng: sự thánh thiện là lời mời gọi căn 
bản, nói cách khác, là ơn gọi nền tảng cho mọi người. Hành trình của 
đoàn người hành hương trong hy vọng chính là hành trình đến với Cha, 
Đấng toàn thiện, Đấng là cùng đích mọi vật mọi loài. Chúng ta sống sự 
thánh thiện trong sự liên đới với cộng đoàn các thánh, cùng khám khá 
sự thánh thiện nơi những người chung quanh chúng ta. Lời mời gọi nên 
thánh cũng là lời mời gọi có tính cá vị, phản ánh nơi Tám Mối Phúc, tỏ 
hiện bằng Niềm Vui Tin Mừng.    

Vì vậy, sự chọn lựa của chúng ta trong Năm Thánh 2025 này, cũng chính 
là sống tinh thần Tám Mối Phúc, mỗi người với sáng kiến của mình, sống 
các Mối Phúc để nên thánh, để được hưởng phúc lành và đồng thời trở 
thành mối phúc cho những người mà chúng ta cùng sống với hoặc đang 
phục vụ. Qua việc sống Tám Mối Phúc, chúng ta làm sáng lên, nơi mọi 
hoàn cảnh thực tiễn, chân dung Đức Giêsu Kitô, Đấng mà chúng ta 
nguyện một đời đi theo Ngài.    
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Thưa quý Bề trên và chị em,  

Lời Đức Thánh Cha Phanxicô: “Tám Mối Phúc được xem là căn cước của 
Kitô hữu,” thúc đẩy chúng ta hãy sống cách tròn đầy Tám Mối Phúc như 
dấu chỉ căn tính của mỗi người chúng ta. Vì vậy, tôi tha thiết mời gọi chị em:    

Hãy bước lên, tiến về phía trước   
Các nữ tu Đa Minh Thánh Tâm của ngày hôm nay  
Cùng dân Chúa hành hương trên đường hy vọng   

Vâng, thưa chị em,  

Chúng ta, các tu sĩ, là những người được mời gọi để thức tỉnh thế giới, 
nên không thể lầm lũi đi sau Dân Chúa trong hành trình thánh thiện, cũng 
không lẫn lộn căn tính giữa xã hội trần thế, mà phải bước lên, đi tiên 
phong dưới ngọn cờ Thánh Giá.   

Sống căn tính Đa Minh, cùng rao truyền Chân Lý theo tinh thần Tám 
Mối Phúc trong chính đời sống và mọi hoạt động phục vụ con người.   

Và như vậy, xin kết thúc Tâm thư định hướng này với lời cầu nguyện của 
Hội Thánh trong ngày khai mở Năm Thánh 2025:   

Nguyện xin Chúa Kitô, sự bình an và niềm trông cậy của chúng ta, 
luôn đồng hành với chúng ta suốt năm đầy ân sủng và an ủi này.    

Nguyện xin Chúa Thánh Thần, Đấng hôm nay muốn khởi sự công 
cuộc cứu độ của Người, trong chúng ta và với chúng ta, sẽ hoàn tất 
vào ngày của Chúa Giêsu Kitô. Amen.  

Xin Mẹ Maria, thánh Giuse, thánh Đa Minh, thánh Catarina Siena và các 
anh chị thánh Dòng luôn phù trợ cho Hội dòng và từng chị em.   

Kính chúc quý Bề trên và chị em một Năm Thánh tràn ngập tình yêu và 
ân sủng Chúa!  

Làm tại Trụ sở Hội dòng, 
lễ Chúa Giêsu chịu Phép Rửa, ngày 12 tháng 1 năm 2025  

Nt. Maria Madalena Phạm Thị Huy, OP. 
Bề trên Tổng quyền   


